
Je staat er niet alleen voor 
Christus Triumfatorkerk, zondag 8 juni 2025, Pinksteren 
Lezing: Handelingen 2: 1-21 
Voorganger ds. Jaap van den Akker  
In deze dienst doen Nynke Hutter en Marije Jol belijdenis van hun geloof 
 
KOMEN 

• Welkomstwoord door de ouderling van dienst 

• Aanvangslied ‘Heer Uw licht en uw liefde schijnen’ (Hemelhoog 678: 1 en 3) 

• Moment van Stilte 

• Begroeting en bemoediging 

• Psalm van de Zondag: we luisteren naar Leanna Crawford - Still Waters (Psalm 23) 
 
WOORD 

• Met de kinderen 
Gebed 
Gesprek/verhaal 
Lied ‘De wind wij zien hem niet’ (Lied 676) 

• Schriftlezing: Efeziërs 6: 10-17 

• Lied: ‘De kracht van uw liefde’ (Hemelhoog 629) 

• Schriftlezing: Handelingen 2: 1-21 

• Lied: ‘Geest van hierboven’ (Lied 675: 1) 

• Preek 
Je denkt dat je er helemaal alleen voor staat. 
Je krijgt een moeilijke boodschap te horen. Je wereld stort in. Bij wie kan je terecht? Hoe moet 
het verder? Niemand voelt wat jij voelt. Niemand weet echt wat je doormaakt. Je bent alleen op 
de wereld. 
Freek Rikkerink – je weet wel van 
Suzan en Freek – die had tenminste 
nog zijn vrouw, Suzan. Samen 
moesten ze de eerste klap 
verwerken dat hij longkanker heeft 
en ongeneselijk ziek is. Daarover 
heen kwam dan het nieuws dat ze 
samen een kindje verwachten. 
Je denk dat je er alleen voorstaat. 
Je sluit je op in je eigen wereld. Je 
wilt ook alleen zijn. Je bent jezelf 
niet. Wat valt er te zeggen? Even 
niets. 
Maar ja, je bent beroemd. Je brengt het nieuws naar buiten en je wordt opeens bedolven onder 
de steunbetuigingen. Een ‘onophoudelijke golf aan liefde en steun', zoal Suzan en Freek op 
Instagram schreven. Allemaal lichtjes boven hun hoofden, die moed geven en kracht. Het draagt 
hen, in de achtbaan waarin ze terecht zijn gekomen. 
En dan denk ja, logisch. Suzan en Freek, die zijn wereldberoemd in Nederland. Die trekken volle 
zalen. Zes keer het Ziggodom uitverkocht. Die staan er nooit alleen voor. 

https://www.youtube.com/watch?v=WW0VJxPqeRc


Dan nog een beeld van deze week. 
5000 mensen fietsten afgelopen 
donderdag tegen de Alpe d'Huez op. 
Om diezelfde ziekte. Sommigen 
hadden zelf kanker. Anderen fietsten 
voor familie of vrienden met die 
ziekte, of hadden er al iemand aan 
verloren. Die mensen moeten dat 
proces wel alleen, of in kleine kring 
door. Die mensen zitten met al hun 
vragen en onzekerheid, hun 
wanhoop, hun wakker liggen in de 
nacht, hun verstrikt zijn in gedachten 
en onzekerheid - vaak wèl alleen. Tot ze die berg beklimmen. Op zo’n dag ontdekken ze dat ze er 
niet alleen voorstaan. Dat er velen zijn die dezelfde vragen en onzekerheid hebben, en in 
bochten met al die kaarsjes, in je team en aan de finish kan je dat verdriet delen. En word je 
gedragen. 
Als je gelooft kan je soms ook het 
gevoel hebben dat je er alleen voor 
staat. Omdat al die machthebbers in 
de wereld toch gewoon doen waar ze 
zin in hebben. Omdat je 
studiegenoten, of collega’s niets 
hebben met geloof en kerk. Omdat je 
kinderen of kleinkinderen andere 
keuzes maken. Omdat je moet 
uitleggen waarom je om stilte vraagt 
voor het eten of waarom je op 
zondag naar de kerk gaat. 
En zelfs in de kerk kan je je alleen 
voelen. Omdat er niemand naast je komt zitten in je kerkbank, of je alleen staat bij koffie [dus 
let daar zo meteen even op, lieve mensen], maar ook omdat je anders gelooft dan de mensen 
om je heen. Omdat je je geloof wil omzetten in actie! Meeloopt in een demonstratie voor meer 
humanitaire hulp in Gaza, of tegen het uitsluiten van mensen in onze samenleving, of juist 
omdat je meer aandacht wil voor stilte en gebed en in een bidstond met een groepje je zorgen 
en dankbaarheid voor God neer wil leggen en het je niet lukt om medestanders te vinden. 
En dan ontdek je dat die er wèl zijn. Dat je niet de enige was die meeliep van het Malieveld naar 
het Vredespaleis, dat er een bijbelgebedskring is in deze kerk, waar je met elkaar kunt bidden. 
Of een gespreksgroepje zoals de belijdeniskring waarin je je diepste geloof en twijfel kunt delen 
en je herkenning en bemoediging 
vindt. 
Dan ontdek je dat je vanochtend 
hartelijk welkom werd geheten in de 
kerk en zo meteen van harte welkom 
bent bij de koffie en de thee. 
 
Inmiddels vraag je je misschien af: 
waar gaat deze inleiding naar toe? 
Nou, dat zal ik je vertellen: 
rechtstreeks naar Pinksteren. Want dat 
is de kern Pinksteren: ontdekken dat je 
er niet alleen voorstaat. Ontdekken dat 



ze er wel zijn. Mensen die naast je staan. Een God die naast je staan. Die met je is, die in je is. 
Pinksteren is: enthousiasme – dat is: God is in jou! 
Dat is precies wat de leerlingen ontdekken op die allereerste Pinksterdag ergens in het jaar 
dertig van onze jaartelling. Jezus is niet meer letterlijk aanwezig onder ons. Jezus niet meer de 
rabbi die met ons mee liep door Galilea en Judea. Die ons voordeed wat we moesten doen, die 
ons vertelde van Gods Koninkrijk. Die ons vertelde dat God naast je staat, nee: Jezus is bij je, hij 
is in je. 
 
Het duurde wel even, hoor, bij de leerlingen. 
Zij hadden ook zo’n mistroostig gevoel. Zij liepen ook met hun ziel onder hun arm. Zij wisten het 
ook niet meer. Hun wereld was ingestort. Jezus is weg. 
Wat nu? We staan er helemaal alleen voor… 
Niet dus. 
 
Hoe alleen zijn ze eigenlijk? Met z’n elven, toch? De leerlingen van Jezus. Nou eigenlijk alweer 
met zijn twaalven, want Mattias is aangewezen als de opvolger van Judas, zo lezen we in 
Handelingen 1. En het is nog sterker. In datzelfde eerste hoofdstuk van de Handelingen van de 
apostelen staat dat “de vrouwen” er ook waren, denk aan Maria van Magdala en de andere 
vrouwen bij het graf. En er staat: “ook Maria de moeder van Jezus was er en de broers van 
Jezus”. Dan zitten we al zeker op twintig. En het houdt maar niet op, want nog iets verderop 
staat dat de groep van leerlingen van Jezus zelfs uit ongeveer 120 mannen en vrouwen bestond. 
 
Je denkt dat je er helemaal alleen voor staat. Je wereld stort in. Bij wie kan je terecht? Hoe moet 
het verder? Niemand voelt wat jij voelt. Niemand weet echt wat je doormaakt. Niet waar dus, 
ook in niet in het Pinksterverhaal. Ook deze 120 missen Jezus. Ook zij waren er bij toen hij het 
brood brak, toen hij vertelde over het Koninkrijk. Toen hij werd gearresteerd en terechtgesteld. 
Ook zij hebben met eigen ogen het lege graf gezien. 
Het is een begin. Maar er mist nog iets. Gevoel. Overtuiging. Zoals je een gevoel van 
gedragenheid krijgt met duizenden lichtjes in het Ziggodome, of als met zijn allen met hetzelfde 
doel een berg beklimmen. 
Er mist nog iets. De beleving. Het geloof. 
Het vuur om te gaan doen wat Jezus hen 
had op gedragen: het stokje overnemen. 
Aan iedereen die het maar horen wil dat 
Gods koninkrijk is aangebroken. Dat Jezus 
leeft en Zijn boodschap van 
barmhartigheid en liefde, van Genade en 
vergeving, van God naast je – dat die 
boodschap verder verteld moet worden 
door óns! 
Dat vuurtje moet nog worden aangestoken. En dat gebeurt vandaag. Dat is Pinksteren. Dat 
verhaal zit vol gevoel, beleving. Enthousiasme. 
Petrus voelt Gods geest waaien. Hij zet de deuren en de ramen wijd open. Hij gaat naar buiten. 
Hij herkent de profetie van Joël in wat er gebeurt in wat hem overkomt. In die afgesloten, 
bedompte ruimte in Jeruzalem, gaat de hemel gaat open. 
Hij gaat profeten. Hij vertelt van een visioen van de hemel op aarde. Hij droomt hardop  van 
vrede en gerechtigheid. Hij vertelt hoe hij in Jezus God heeft herkend en dat iedereen die de 
naam van de Heer aanroept wordt gered. 
En na de toespraak zijn ze opeens met 3000 – hoezo alleen? 
 
Ja, natuurlijk wat is drieduizend op het totaal aantal inwoners van Judea. 



Wat zijn twee mensen die belijdenis van hun geloof afleggen op de 556.221 inwoners van Den 
Haag. Genoeg, meer dan genoeg, zegt Petrus vandaag. 
Meer dan genoeg zegt het vuur en de wind en de bezieling van de heilige Geest. 
Om wie je bent en waar je in gelooft. Om de keuzes die je maakt. 
 
Jullie twee in het bijzonder vandaag. 
Maar iedereen die zich laat inspireren door wat Jezus Christus zei en deed in deze wereld. 
Omdat het een nieuwe kijk biedt in het leven, omdat het uitweg biedt uit de impasse waarin 
onze samenleving lijkt te zijn vervallen. Met politici die over elkaar heen buitelen, met 
bevolkingsgroepen die tegenover elkaar worden gezet. Het biedt een uitweg daar waar jij zelf 
bent vastgelopen in je leven, of het even niet meer weet. 
Omdat Jezus ons een andere weg wijst. Een uitweg uit de machteloosheid. 
Hoe? Hij ging gewoon - zijn geheel eigen weg. Wars van machtsstructuren, grote woorden, 
politieke spelletjes. Zijn macht heeft niets met wapengekletter, dreiging of grootspraak te 
maken. 
Zijn macht is de macht van de overgave, de liefde en kwetsbaarheid. 
En zijn wapens zijn: de waarheid als gordel om je heupen, de gerechtigheid als harnas om je 
borst, de inzet voor de vrede als sandalen aan je voeten, en het geloof als schild. Geen drones 
en raketten, maar waarheid, gerechtigheid, vrede en geloof. 
Trek dat harnas aan en alle moedeloosheid. Alle wanhoop, alle tegenkrachten die je afhouden 
van de Gods liefde, ze ketsen af. Het is je gereedschap om weerstand te bieden tegen alle 
tegenkrachten om te vechten tegen wanhoop en onrecht, zonder dat je echt onderuit wordt 
gehaald, want je bent niet alleen. 
In ieder geval met z’n tweeën vandaag, Nynke en Marije. Met 150-200 hier in de kerk. Met 5,5 
miljoen in Nederland en 1,4 miljard in de wereld. 
Hoezo alleen? God is bij je, in je. Dat houd je je staande in een woelige wereld. 
 
Dat is wat Petrus vertelt aan iedereen die het maar horen wil in de straten van Jeruzalem. Dat is 
wat je mee krijgt als je met elkaar je geloof deelt, als je hier in de kerk Pinksteren viert, als je ja 
zegt tegen God op deze feestelijke dag. 
Je staat er niet alleen voor. God gaat met je mee – alle dagen van je leven, tot aan de voleinding. 
Amen. 

• Muzikaal intermezzo: Nynke en Marije zingen: Have a little faith – Son Mieux 
 
BELIJDENIS 

• Presentatie 

• Geloofsgetuigenis 

• Inleiding 

• Belijdenisvragen 

• Zegening, handoplegging 

• Vraag aan de gemeente 

• Nynke en Marije zingen: You say – Lauren Daigle 
 
ANTWOORD 

• Gebeden, afgesloten met een gezongen Onze Vader (Lied 371) 

• Collecte: 1. Het Wereldhuis, 2. Pioniersplekken 
 
GAAN 

• Slotlied ‘Kom laat ons deze dag’ (Lied 672: 1 en 7) 

• Zegen 


